
Beste ouders, 

Beste Bond en vooral beste kinderen, 

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid om dit 

symbolisch gebaar , het planten van de geboorteboom , actief mee te 

doen. 

Het weer is ons ook gunstig , alhoewel de temperatuur iets hoger zou 

mogen zijn. Vorig jaar was het echter ijziger. 

Jaarlijks staan we hier samen om in samenwerking met het ganse 

bestuur van Hove deze boom te planten om aan te tonen dat we de 

toekomst van ons allen en ook van dit dorp moeten eren , namelijk 

onze borelingen. Want laat ons eerlijk zijn: dat is onze toekomst. 

Hove steunt actief zowel de samenwerking met de Bond , kwatongen 

proberen wel rond te strooien dat onze administratie niet mee wilt 

werken maar dat klopt niet. Er zijn problemen geweest met de 

“privacyregeling” maar vanaf het eerste moment hebben we actief 

naar een werkbare oplossing gezocht en dat met veel fantasie om de 

wet geen geweld aan te doen en na een bevrijdend schrijven in het 

begin van dit jaar worden alle gegevens correct naar de Bond 

gestuurd en dat wordt ook door de directie gehonoreerd.  

Ons bestuur is niet alleen actief met administratie. Wij zijn actief 

bezig om de jonge gezinnen een kans te geven in Hove te blijven of te 

komen wonen. We rekenen er op dat we binnen afzienbare tijd 

enkele projecten kunnen aanbieden waar er betaalbare woningen 

aangeboden zullen  worden. Onze schepen van Woonbeleid is zeer 

actief bezig en het is voor hem een prioriteit.  Want alleen zo kunnen 

we van Hove een levendig  dorp maken met een gezonde mix van 

ouderen en jongeren. Want wat baat het als er acties ondernomen 

worden zoals deze  en we zorgen niet dat er jonge gezinnen kunnen 



wonen. Want zonder kinderen is een gemeenschap ten dode 

opgeschreven. Ik citeer hier ook even Godfried Bomans; 

 “ Volwassenen zijn de stenen, kinderen de cement”. 

Dat kinderen voor onze gemeenschap  belangrijk is bewijzen we denk 

ik ook door het kwaliteitsvolle onderwijs dat we in Hove aanbieden. 

Regina Pacis dat druk bezocht wordt, de Rodenbachschool dat de 

laatste jaren volledig volzet is en vergeten we de Mikado niet waar 

we tegen volgend schooljaar (september 2014) de opvangcapaciteit 

kunnen vergroten met 12 kinderen.  Want dank zij dat laatste 

initiatief kunnen we juist de buitenhuiswerkende ouders een 

bijkomende kans aanbieden om zich in Hove te vestigen en een 

betaalbare buitenschoolse kinderopvang. 

 

Ik stel voor om mijn toespraak niet te lang te trekken en de ballonnen 

los te laten en eindig dan ook met nog een ander citaat ditmaal van 

Marcelene Cox (Amerikaans schrijfster) ; 

Je mag een kind geen ballon weigeren omdat je als volwassene weet 

dat ie vroeg of laat zal uiteenspatten. 

 

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. 

 


